
  

 

 

 

 

 

 

 



De deelnemers: Jacco, Linda, Robert, Remi, Wieke en Peter 

 

 

De begeleiders: Theo, Erminia en Tineke 

 



Vrijdag 1 augustus 2014 

Vertrek  om half 11 uit Arnhem met Peter. In Veenendaal stappen Linda en  Jacco in. Het is 

een lange rit naar Holwerd.  

 

Bij Meppel houden we een 

korte pauze. 

 

 

 

 

 

 

De boot heeft een half uurtje vertraging en om 5 uur zijn we aan de overkant in Nes.  

 

We maken kennis met de Suudwester en Dorien en Ben, die ons hartelijk ontvangen. We 

eten lekker buiten en ook ’s avonds zitten we nog lang in de tuin. 

 

 

 

 



Zaterdag 2 augustus 2014 

 

Het is een zonnige dag en we gaan Ameland verkennen. Bij het strand van Nes picknicken we 

op het duin en  gaan we pootje baden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

In Buren bekijken we het dorp, kopen kaarten en pakken  een terrasje. Dan terug naar 

Hollum. We eten ’s avonds heerlijke nasi met kip en pindasaus en als toetje  dubbelvla.  

 

 

 

 

 

 



Zondag 3 augustus 2014. 

’s Morgens gaan we wat winkeltjes kijken in Hollum en souvenirtjes kopen. 

 

’s Middags is er een 112 manifestatie in Ballumer Bocht.  Er is brandweer, ambulance, 

reddingshelikopter, reddingsboot en politie. Heel interessant! 

 

Eten ‘s avonds: kerriesoep, vis, wortels, rauwkost. Toetje: ijs met aardbeiensaus en 

slagroom. Dat is smullen! 

 



Maandag 4 augustus 2014.    Alweer mooi weer! We maken een wandeling naar het strand. 

Na de pannenkoeken, door Theo gebakken, bezoeken we museum “De Sorgdrager”.  

Daar is veel te zien en te horen via een audiogids. We zien er ook een film over de 

geschiedenis van Ameland. Na een terrasje vlak bij de vuurtoren gaan we die ook nog van 

dichtbij bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer terug krijgen we champignonsoep, gepofte aardappel met zure room, speklappen, 

sperziebonen en salade. Als toetje roomyoghurt met fruitsaus. Lekker!! 



Dinsdag 5 augustus 2014  

Na het ontbijt wandelen we naar het centrum van Hollum.’s Middags rijden we naar de 

haven van Nes voor een robben-boottocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    We zien de zeehonden van heel dichtbij. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   We mogen om de beurt de kapitein zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug bij de Suudwester smullen we van koffie met appeltaart en we spelen jeu de boules in 

de tuin. De avondmaaltijd bestaat uit  meloen met ham, lasagna en salade en 

bitterkoekjesbavarois toe. ‘s Avonds luisteren we naar muziek, we dansen en zingen. Alweer 

een prachtige dag! 

 



Woensdag 6 augustus 2014. 

Bezoek aan het Natuurcentrum: we bekijken een film, een potvisskelet, het aquarium waar 

de vissen worden gevoerd, de tentoonstelling en de educatieve ruimte. Er is veel te zien! 

 

 

 

In de buik van 

 de potvis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



’s Middags gaan we naar het strandpaviljoen van Buren. We lenen strandrolstoelen  en 

wandelen langs en in de zee. Op het terras drinken we wat en gaan dan naar het strand van 

Hollum voor demonstratie met reddingsboot met paarden. Weer terug: barbecue…. met 

fruitsalade toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 7 augustus 2014   

Na het ontbijt maken we een huifkartocht  door de omgeving, het bos en pauzeren we even 

bij de eendenvijver. ’s Middags nog even de laatste inkopen doen en een ijsje eten.  

 

 

 

We zetten Dorien en Ben in het zonnetje omdat ze zo goed voor ons gezorgd hebben  met 

een bloemetje. We pakken de koffers in en daarna gaan we naar  restaurant De Griffel. Er is 

een heerlijk keuzemenu en we eten gezellig aan de Vriendentafel. Mosterdsoep,  scholletjes, 

schnitzel, of varkenshaasje met groentes en ijsje toe. Op tijd  naar bed, morgen vroeg op. 

 

 

Nog even een puzzeltje….                                      Aan de vriendentafel. 



Vrijdag 8 augustus 2014.  

Om zes uur zijn de eersten al op. Ontbijt is om 7 uur. We moeten om half 10 met de boot 

mee en om half 9 nemen we afscheid van Ben en Dorien en de Suudwester. We hebben een 

fantastische week gehad op Ameland! We zwaaien Robert, Remi en Wieke uit in Holwert en 

rijden naar Veenendaal om daar Linda en Jacco af te zetten. Peter gaat mee naar Arnhem; 

we zetten hem thuis af. We kijken terug op een gezellige, zonnige en mooie vakantieweek!!  

 

 

 

 


